
 
 
 
 
 
 
Onze belofte 
 
Je middelbare schooltijd is een ontdekkingsreis: wie ben ik, wat kan ik, hoe leef ik samen met anderen en 
wat kom ik eigenlijk op deze wereld doen? Bij ons op school is er ruimte en veiligheid om te ontdekken wat 
voor jou van waarde is. Wij reizen graag als gids met je mee, met oprechte nieuwsgierigheid naar wie jij 
bent. 
 
Daarbij willen we verder kijken dan je prestaties, je gedrag en je zelfbeeld. We willen altijd jóu proberen te 
zien - een uniek, waardevol mensenkind in ontwikkeling - met een eigen verhaal, eigen talenten en ideeën. 
Je kunt bij ons terecht wanneer het tegenzit, wanneer je het even niet meer weet, wanneer je het gevoel 
hebt er niet bij te horen. We moedigen je aan om weer op te staan als je bent gevallen. We stellen grenzen 
als dat nodig is. We zullen je uitdagen of uitnodigen om af en toe uit je vertrouwde omgeving te stappen, 
en kennis te maken met een boeiende en lastige wereld vol verschillen om daarin jóuw bijdrage aan 
verbinding te leveren. Om kansen en mogelijkheden te gaan verkennen, zodat je kunt ontdekken dat er 
meer in jou zit dan je zelf soms denkt. 
 
Jij bent het die ons daarbij steeds weer motiveert, samen met je medeleerlingen – de lieve, lastige, 
eigenwijze, onzekere, tegendraadse en verrassende jonge mensen die jullie zijn. De vragen die jij inbrengt, 
en de ontwikkelingen die we bij jou zien, zetten ons ook weer aan het denken. We houden steeds voor 
ogen dat jij de toekomst bent. Aan ons de taak om jou en je medeleerlingen ruimte te bieden én kaders 
aan te reiken die helpen om je een beeld van de toekomst te kunnen vormen en daarbij het beste mee te 
geven dat wij te bieden hebben, zodat jij zelf de samenleving van morgen kunt helpen vormgeven. 
 
Wij delen graag wat ons inspireert om te proberen een goed leven te leiden. Je zult merken dat we daarin 
ook verschillend zijn. Dat vinden we waardevol, omdat we daardoor zelf blijven oefenen om met al onze 
verschillen en met vallen en opstaan een gemeenschap te vormen. Dat doen we met plezier, 
relativeringsvermogen en nieuwsgierigheid naar elkaar. 
 
In alle diversiteit voelen we ons allemaal aangesproken door inzichten die verankerd zijn in de christelijke 
waarden, die in de genen van onze school zitten:  
- ieder mens is waardevol, ongeacht wat hij of zij presteert;  
- de ander is net zo waardevol als jij en verdient daarom respect;  
- ieder van ons kan op zijn of haar eigen manier van betekenis zijn voor zichzelf, de ander en de wereld;  
- je kunt altijd opnieuw beginnen;  
- we zijn onderdeel van het kwetsbare weefsel van alle leven op aarde en daarvoor samen 
medeverantwoordelijk. 
 
De Bijbel inspireert ons om mee te bouwen aan een wereld vol gerechtigheid, vrede en liefde, waarin Jezus 
Christus ons is voorgegaan. 
 
Met deze bagage gaan we iedere dag opnieuw met jou op weg. In de hectiek van alledag en te midden van 
alles wat er op ons afkomt en onze aandacht opeist.  
Op deze gezamenlijke reis houden we daarbij steeds jouw toekomst voor ogen! 


